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Stichting Dhonden 

Nieuwsbrief nr. 17 2023 - 2024  

 

 

Stichting Dhonden zet zich in voor het behoud van de Tibetaans Boeddhistische cultuur in 

de kloosters in India en in het bijzonder het Ganden Jangtse klooster en Tsawa Khamtsen, 

het kloosterhuis van Geshe Sonam Gyaltsen (in het klooster bekend als Geshe Dhonden).  

Meer informatie vindt u op onze website: www.dhonden.nl 

 

Bericht van Geshela:  Waarom Stichting Dhonden?: 

“De kloosters in India zijn essentieel voor het voortbestaan van het Tibetaans 

boeddhisme.  De monniken hebben voedsel, studiematerialen en medische 

zorg nodig. Arme monniken die heel hard studeren vinden normaal nooit een 

sponsor. En zeker als ze ziek worden is dat een groot probleem. Hen wil ik 

helpen!  Daarnaast creëert het beoefenen van vrijgevigheid enorm veel 

positieve energie. Voor al jullie steun – Thank you!” 

 

   

Prioriteitsproject 2024: Nieuwbouw huisvesting Tsawa Khamtsen 
 

Geshela is momenteel (nov. 2023-jan. 2024) in het Ganden Jangtse klooster en heeft gezien dat de 

huisvesting van Tsawa Khamtsen zeer hoge prioriteit heeft.  Tsawa Khamtsen is de afgelopen 20 jaar 

enorm gegroeid en heeft inmiddels 470 monniken. Gemiddeld zitten nu 3 tot 4 monniken in een 

relatief kleine kamer; te veel om goed te kunnen leven en studeren. 

 

Geshela temidden van jonge monniken van Tsawa Khamtsen, december 2023 

http://www.dhonden.nl/
http://www.dhonden.nl/
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4 monniken in hun kamer van ca 30 m2, december 2023 

Begin 2023 is daarom gestart met de bouw van een nieuw gebouw met 80 kamers, maar door 

geldgebrek stagneert dit momenteel. We vragen dan ook uw bijdrage voor deze cruciale nieuwbouw!   

 

Geshela met de geshes van het Tsawa Khamtsen management voor het nieuwe gebouw 
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Meer informatie over het nieuwbouwproject vindt u in dit verzoek van de Tsawa Khamtsen managers: 

 

** 51 miljoen Rupees (INR) is ongeveer 560.000 euro 
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Puja’s voor zieken en overledenen 
 
Het is mogelijk om een puja in het klooster te sponsoren voor een speciaal doel, bijvoorbeeld 

genezing van een zieke of goede wedergeboorte van een overledene.  

Alle geshes en monniken die deelnemen aan deze puja krijgen een offerande van thee, voedsel en wat 

geld. Het sponsoren van een puja steunt monniken dus ook direct in hun levensonderhoud. 

 

   
Het is van belang om direct contact op te nemen over de gewenste puja met de Stichting via 

info@dhonden.nl, aangezien het bedrag snel overgemaakt wordt naar het klooster en direct contact 

wordt opgenomen met het klooster om de puja uit te voeren. 

 

 

Andere projecten  
 

Ook de andere langlopende projecten van Stichting Dhonden blijven essentieel: 

- Ganden Jangtse ziekenhuis:  In de kliniek zijn zowel dorpelingen als kloosterlingen welkom, 

tegen lage kosten voor de Tibetaanse bevolking en gratis voor monniken en nonnen. O.a. 

door vergrijzing in het klooster lopen de medische kosten op. 

- Zieke monnikenfonds:  uit dit fonds wordt 50% van de medische kosten betaald voor 

specialistische behandelingen in andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld bij kanker en ingewikkelde 

operaties. Deze kosten zijn vaak hoog en kloosterlingen hebben geen verzekering om deze 

kosten te dekken.  

- Voedsel voor monniken: het sponsoren van dagelijkse maaltijden van de 

monniken van het Ganden Jangtse klooster; 

- Ganden Jangtse bibliotheek / Studiematerialen:  om de geschriften met de unieke 

Tibetaanse traditie en cultuur te bewaren en studieboeken beschikbaar te stellen 

aan monniken. 

- Sponsoren individuele monnik/non:  De persoonlijke sponsoring van monniken is voor 

dagelijkse behoeften en studiematerialen. Het is een directe ondersteuning van het 

voortbestaan van de Dharma. Bijvoorbeeld de volgende monniken zoeken een nieuwe 

sponsor: 

mailto:info@dhonden.nl
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       Sonam Rinchen                    Tashi Namgey   Rinchen Norbu 

Als u een monnik wilt ondersteunen (voor ca 300 euro / jaar) kunt u mailen naar 

info@dhonden.nl of contact opnemen met 1 van de bestuursleden van de Stichting (Geshe 

Sonam Gyaltsen, Jacoba Postma, Marina de Gier, Marco Werre, Ramil Rozbeh). 

   

 

Nieuws vanuit het Ganden Jangtse klooster 
 

Geshela heeft de afgelopen jaren en vooral ook de afgelopen maanden in India hard gewerkt aan het 

schrijven van een boek over het Ganden Jangtse klooster. Dit boek gaat over veel rituele aspecten, en 

vooral ook de redenen waarom de dingen zo gedaan worden. De titel luidt in een voorlopige vertaling: 

“Een heldere beschrijving van het ontstaan van de gebeden, recitaties en instructies van het Ganden 

Jangtse Thösam Norling zoals gezien door Dhonden.”   In januari 2024 is het boek in druk verschenen, 

in een uitgave van de Gaden Jangtse Library. 

 

Op 25 januari j.l. is het boek tijdens een “book opening ceremony” uitgereikt aan officials en leraren 

van het klooster, o.a. de abt, umze, disciplinemeester en tulkus van het klooster waren aanwezig. 

Op de website www.dhonden.nl is een korte video van deze ceremonie te zien.  

 

 

mailto:info@dhonden.nl
http://www.dhonden.nl/
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In het filmpje geeft Geshela aan dat zijn boek vooral het behoud van de unieke traditie van de tantra 

training binnen Ganden Jangtse ten doel heeft (de andere grote klooster universiteiten sturen hun 

afgestudeerde leden naar Gyumed of Gyutö voor hun tantra opleiding). Het boek bevat instructies 

voor offergaven, torma’s en melodieën uniek voor het Ganden Jangtse klooster. Opdat deze kennis 

bewaard blijft en niet verloren gaat. (Met dank aan Hans van den Bogaert voor de vertaling) 

 

 

 

 

    

 

 

Donaties 
 

Ook in 2024 hopen wij weer veel te bereiken dankzij uw steun! 

Uw donaties kunt u overmaken naar: 

Bankrekening: NL35INGB0007309892, t.a.v. Stichting Dhonden, Breda. 

 

Graag onder vermelding van het project waarvoor u wilt doneren. U kunt ook een algemene donatie 

geven; in dat geval beslist Geshela met het bestuur de bestemming o.b.v. de actuele noodzaak. 
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Activiteitenverslag 2023 
 

Wij zijn zeer verheugd over de donaties die zijn gedaan in 2023!   Van deze donaties is: 

- 11.179 Euro geschonken aan individuele monniken, die op deze manier hun 

studie kunnen vervolgen en in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

- 10.037 Euro gedoneerd voor de nieuwbouw van Tsawa Khamtsen (voor een groot 

deel op aangeven van Geshela uit de algemene donaties en uit een grote donatie 

van de Yamantaka Zelfinitiatie Groep van het Maitreya Instituut); 

- 3.537 Euro gedoneerd voor puja’s in het klooster. 

Voor de overige bijdragen die gedaan zijn, verwijzen we naar het financieel verslag over 

2023. Zie hieronder. 

           

Financieel verslag 2023 
 

De werkwijze van de stichting en enkele bijzonderheden: 

o Geshe Sonam Gyaltsen en het bestuur moeten altijd overtuigd zijn van het nut van de projecten. 

Er wordt altijd zorgvuldig gekeken waarvoor en wie gesponsord wordt.  

o Elke euro die u bijdraagt komt terecht op de door u gekozen bestemming. Alle 

organisatiekosten worden opgebracht door de bestuursleden van de Stichting.   

o Het kan voorkomen dat de stichting grote bedragen op de bank heeft staan. Dat komt omdat 

veel mensen in de loop van het jaar meerdere bedragen overmaken (bijvoorbeeld maandelijkse 

overboeking). Dit bedrag wordt eenmaal per jaar overgemaakt om bankkosten te besparen. 
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